
KINDERBOSROUTE – 9 kilometer – beschrijving van de wandeling december 2021. 

Een bekend Rondje Lennisheuvel. Het Kinderbos was ooit een heiderijk natuurgebied, 

vergelijkbaar met de Kampina. Het heette toen nog Lennisheuvelse Heide. In 1830 werd gestart 

met het ontginnen hiervan voor landbouwdoeleinden. Een verlies… maar nog steeds een 

interessant loopje! 

Vanaf Den Eijngel slaan we linksaf de Mijlstraat op. Een stukje verderop gaan we links een hek 

door en lopen verder langs de Heerenbeek. Vier van de zes rondjes Lennisheuvel voeren langs 

deze beek. Het geruis van het stromende water is een fijn en kalmerend geluid op deze dag. 

 Zie ik daar nu gewoon drie edelherten uit de struiken komen? Ach nee, het zijn drie stoelen in de 

vorm van dit mooie dier. Ontworpen door Marjolein Keizer die ze de naam “Edele Zetels” meegaf. 

Dit kunstwerk is hier geplaatst omdat hier ook de NS-wandeling "Hart van het Groene Woud” 

langs loopt. De route is hier in de omgeving beter bekend als de Edelhertenroute.  

Niet veel verderop staat langs de beek een ander kunstwerk; "Wolk en Vogels” van Huub 

Thorissen. In de zomer moet je het kunstwerk echt zoeken want dan is hij verborgen tussen het 

groen van de bomen, maar eenmaal gevonden fluit je mee met de vogels in de wolken.  

We lopen verder over een nogal gehavend pad. De kuilen zijn veroorzaakt door de zware 

landbouwmachines die hierlangs moeten om de naastgelegen percelen te bereiken. Al zigzaggend 

over het pad komen we bij het volgende kunstwerk ontworpen door onze plaatsgenoot Stein van 

Brunschot. De titel van dit kunstwerk is “Ontginningsweg”, naar de naam van het pad waar we nu 

op lopen. Het in Cortenstaal vervaardigde object laat zien hoe het landschap is veranderd door 

de ruilverkaveling. Het beeldt de vroegere situatie uit en laat daarnaast zien hoe het nu is. De 

onderliggende gedachte is dat er ooit een omgekeerde verkaveling plaats gaat vinden. 

 “Op basis van ideeën uit het verleden heeft de mens drastisch ingegrepen in zijn eigen habitat, 

Stein maakt ons ervan bewust door in cortenstaal verkavelingen van ooit met de huidige te 

vergelijken. Met humor brengt hij de wens naar vroegere schaal en biodiversiteit weer terug. Het 

bordje huidig is in een handomdraai te veranderen in toekomstig maar zo gemakkelijk gaat dat 

niet”.  

Je kijkt ineens heel anders naar het landschap! We lopen verder langs de snelstromende 

Heerenbeek, die zijn best doet al het water dat de laatste tijd is gevallen af te voeren. Uiteindelijk 

bereiken we de Oirschotse weg waar we rechtsaf gaan en de voormalige Herberg de Schutskuil 

passeren. De nieuwe eigenaar is de uitspanning aan het verbouwen en omgedoopt naar "De 

Vrolijke Jager". In april van 2022 is het de bedoeling dat de nieuwe herberg zijn deuren opent. 

Tegenover de Vrolijke Jager, aan de Coehoornweg, staat een grenspaal, die er niet zo lang geleden 

is neergezet. Deze grenspaal geeft de gemeentegrens van Boxtel en Oirschot weer. Enige tijd 

geleden stond hier nog een zogenaamde Kuusepaal. Dit waren oude Brabantse grenspalen met 

aan de ene zijde een varkenskop en aan de andere zijde een kalf. Het woord kuus heeft twee 

betekenissen; in sommige delen van Brabant is kuus een varken en in ander delen is het een kalf 

van het vrouwelijk geslacht die nog melk bij de moeder drinkt. De kuusepaal werd destijds door 



de carnavalsvereniging de Kromploegers uit Liempde hier geplaatst maar is helaas verdwenen.  

We lopen verder over het fietspad en links, vlak achter het terrein van de Herberg, ligt een 

begraafplaats verborgen. Er bevinden zich hier tien graven, allemaal van de familie De Girard de 

Mielet van Coehoorn. Uit een schenkingsakte van 1917 blijkt dat hier alleen leden van deze familie 

begraven mochten worden.  

Vlak na de begraafplaats gaan we linksaf, passeren een houten hek en komen op een prachtig 

stukje wandelpad. Vorig jaar is dit stukje bijna afgesloten geweest voor het publiek. Maar gelukkig 

is dit na veel overleg en inspanning voorkomen. 

We volgen het pad en slaan rechtsaf langs het weiland met schapen. Aan het eind slaan we 

rechtsaf en vrijwel meteen weer links. Een mooi pad met broekbossen links en weilanden rechts. 

Aan het eind naar rechts richting de Oude Grintweg. Vlak voor we deze oversteken zien we links 

het herdenkingskruis van Castione. (Lees het dramatische verhaal van deze Italiaanse marskramer 

bij het wandelrondje door de Mortelen.) 

We steken de Oude Grintweg over en aan het eind van  een pad langs een stukje bos en weilanden 

gaan we een draaipoortje door en steken dwars het weiland over. Een paar maanden geleden 

liep ik hier ook en kon er toen niet door omdat er een hele kudde koeien voor het draaipoortje 

stond en ik niet het risico met de hond wilde nemen. Omdat het weiland door de vele regen nu 

erg dras is staan er geen koeien dus de oversteek naar het draaipoortje aan de overkant is snel 

gemaakt. Zo komen we op de Beukendreef en bij het Boerderijterras Jacobushof. Helaas gesloten 

door de lockdown, dus geen koffie. Laten we hopen dat, als het straks weer beter weer is, we hier 

wel even kunnen uitrusten. Nou ja, verder maar weer. We slaan rechtsaf en komen op de Jacob 

Reutenlaan en zijn dus midden in het Kinderbos. Henk Reinders heeft hier een boek over 

geschreven dat in 2020 gepresenteerd werd.  Het is mooi hoe Henk Reinders een en ander 

beschrijft en ik zal een klein stukje uit zijn verhaal citeren: 

Het Kinderbos in Lennisheuvel was ooit een heiderijk natuurgebied, vergelijkbaar met de Kampina. 
Het heette toen nog Lennisheuvelse Heide. In 1830 werd gestart met het ontginnen hiervan voor 
landbouwdoeleinden. Henk Renders - tegenwoordig wonend in Boxtel - is zelf in 1953 geboren in 
het Kinderbos en heeft er tot aan zijn trouwen gewoond. En wel in De Oetendonken, één van de in 
totaal 15 langgevelboerderijen die er uiteindelijk werden gebouwd: "Mijn ouders waren, net als 
eigenlijk alle bewoners van het Kinderbos, hardwerkende boeren. De saamhorigheid was groot. 
Niet alleen landbouwmachines werden gedeeld, maar ook arbeid. Als een koe bijvoorbeeld midden 
in de nacht op het punt stond te kalven, liepen wij kinderen naar de naastgelegen boerderijen en 
klopten op het slaapkamerraam. 'Koe kalven bij Renders', riepen we dan. En binnen een mum van 
tijd arriveerden de hulptroepen in onze stal", herinnert Renders zich. Na zijn huwelijk verhuisde 
Renders naar Boxtel, trad in dienst bij een verzekeringskantoor en hij nam dat uiteindelijk over. 
Veel bewoners van het Kinderbos waren via zijn kantoor verzekerd. Hij was er dus nog met grote 
regelmaat te vinden. Zo leerde hij steeds meer over de geschiedenis van het gebied. In 1836 kocht 
één grootgrondbezitter 122 hectare grond in het Kinderbos van de gemeente. Korte tijd daarna 
kwam de eerste bebouwing en kreeg het de naam Landgoed Het Kinderbosch. Rond 1920 werden 
de meeste boerderijen gebouwd en deze kregen later van landgoedeigenaar Jacob Reuten een 



naam op de gevel. Het geboortehuis van de auteur kreeg de naam De Oetendonken, genaamd 
naar een bosperceel achter deze boerderij. Renders stelt dat de naam Oeteldonk, zoals Den Bosch 
tijdens carnaval heet, hiernaar is vernoemd. Tegenwoordig is Renders dikwijls de vraagbaak 
wanneer iemand vragen heeft over het gebied. "Witte wa gij moet doen? Ge moet er een boek 
over gaan schrijven, kreeg ik dan vaak te horen", vertelt Renders, zelf lid van Heemkunde Boxtel. 

We gaan linksaf en lopen door de geweldig mooie dreef naar de klompenboom. Dit opvallende 
kunstwerk werd op 20 september 2013 onthuld en heet officieel De Populier en werd gemaakt 
door de Lennisheuvelse kunstenares Katrien van Hettema. Het verbeeldt de geboorte van een 
klomp uit een populier tot eindproduct. Volgens de kunstenares heeft het veel hoofdbrekens 
gekost om de klompen netjes te stapelen. We zijn inmiddels op de Mijlstraat aangekomen, en ook 
hier weer een historisch weetje... de Mijlstraat ligt er al sinds de Romeins tijd. Er liep een weg in 
die tijd die vanuit Boxtel via de Mijlstraat naar de Schutskuil liep. De naam kan afgeleid zijn van 
mijlpaal, een grenspaal, waarvan een moderne versie nu bij de Schutskuil staat. Uiteindelijk 
komen we weer bij ons beginpunt uit. 

ROUTE: 

START VANUIT DEN EIJNGEL 

VOLG VANAF HET HEK AAN DE MIJLSTRAAT DE BORDJES “KINDERBOSROUTE” –  9 KM 

 

 


